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Beste ouder/verzorger,

We zijn nu vier weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Wat is er al
een hoop gebeurd naast al het harde werken in de klas. Afgelopen
dinsdag is de eerste clinic skateboarden geweest na schooltijd. De
leerlingen hebben heel geconcentreerd en met veel plezier getraind op
de techniek van het skateboarden. Naast de aanwijzingen van de docent
hielpen ze elkaar onderling ook goed door middel
van het geven van tips en complimenten.

En over complimenten gesproken. De eerste weken van het schooljaar worden
ook wel de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn heel belangrijk voor de
groepsvorming en de fijne sfeer in de klas. In alle groepen is hier veel aandacht
voor. Een mooi voorbeeld hiervan is de complimentendeur van groep 6!!

Op dit moment hebben we de formatie nog steeds rond, maar we merken ook
binnen onze stichting dat de druk op de formatie toeneemt. De invalpool die wij
als stichting hebben is op dit moment volledig ingezet, wat betekent dat we
deze pool niet meer in kunnen zetten voor de kortdurende vervanging door bijvoorbeeld ziekte. We
zullen blijven streven naar zo min mogelijk lesuitval of klassen die een keer thuis moeten blijven,
maar helaas kunnen we dit in deze tijd niet garanderen. Graag uw begrip hiervoor.

Binnen de Guido zijn er vaak klussen te doen waar we heel graag een extra
paar (handige) handen bij kunnen gebruiken. U kunt hierbij denken aan het
ophangen van een schilderij, het bijhouden van het plein, repareren van een
deurknop of schilderwerk. Als u als ouder, verzorger, opa, oma of andere
bekende interesse heeft om een aantal uur in de week op vrijwillige basis te
komen ondersteunen, nodig ik u uit om mij te mailen. We kunnen dan met
elkaar in gesprek om te kijken of het voor beide partijen haalbaar is.




Verhalenrooster Kind op Maandag
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we uit het Bijbelboek Genesis. Het thema daarbij is:
Dat kan mooier!

De Bijbel begint met het verhaal van de schepping. Het is een verhaal over hoe de wereld ontstaat,
en tegelijk is het meer dan dat. In het scheppingsverhaal kun je ook ontdekken hoe je naar de wereld
kunt kijken. In het begin is het ‘woest en doods’, en ook nog donker — je wordt er niet vrolijk van.
Maar God zegt dat het anders kan. Dat is een beslissende wending, meteen al op de eerste bladzijde
van de Bijbel: dat het anders kan, en dat het ook anders wordt. Kijk maar, zegt de verteller van
Genesis: donker wordt licht, water wordt land, leegte wordt gevuld met leven. Het is een prachtig
verhaal, en het bijzondere is dat het zich blijft herhalen. Als een rode draad loopt het door de hele
Bijbel heen: wanneer dingen niet goed zijn, dan kan het mooier, beter worden. De uitspraak ‘dat kan
mooier’ is in de Bijbel geen veroordeling, geen eenzijdige kritiek. Als God zegt ‘dat kan mooier’, dan
meent Hij het. En hij vraagt mensen om hetzelfde te zeggen en te menen.

Veel kinderen en volwassenen van vandaag maken zich zorgen om de wereld waarin we leven. De
aarde warmt op, en we lijken het maar niet eens te worden over oplossingen. Relaties tussen
mensen verharden, er is onrust en onbegrip. Daar moeten we niet van wegkijken. En tegelijk mogen
we hopen dat die rode draad van de Bijbelse verhalen nog steeds verder gaat. Dat het mooier kan,
dat het ook echt mooier wordt — en dat wij daar iets voor kunnen doen.

Met de verhalen van de schepping en het paradijs, van Noach en de toren van Babel, en van
Abraham en Sara die op weg gaan, beginnen we aan een nieuw schooljaar. We hopen op veel mooie,
inspirerende momenten met de kinderen. Het was vorig jaar al mooi om de Bijbelverhalen met de
kinderen te verkennen, en dit jaar wordt het vast nég mooier!

Week 38 (18/09 - 22/09) - Waar gaat dit heen?
Genesis 4:1-16, 6:9-22 en 7:1-24

De broers Kain en Abel brengen allebei een
offer. God ziet het offer van Abel wel, maar van
Kain niet. Daarop wordt Kain zo boos, dat hij
zijn broer doodt. Er komen steeds meer mensen
op aarde. Ze doen zoveel verkeerde dingen, dat
God er spijt van krijgt dat hij alles gemaakt
heeft. Hij wil de aarde schoonspoelen en met
Noach een nieuw begin maken.

Week 39 (25/09 - 29/09) - Een frisse start
Genesis 8 en 9:1-17

De hele aarde wordt bedekt met water. In de
ark van Noach wachten alle dieren en de familie
van Noach op de nieuwe tijd die komen gaat.
Als ze de ark uitkomen, staat er een boog in de
wolken. Die boog is het teken van het verbond
tussen God en de mensen.

Vrijwillige ouderbijdrage

U wordt binnenkort via Parro uitgenodigd om aan de ouderbijdrage van 50,- te voldoen. Die is

vrijwillig, maar realiseert u zich wel dat al die extra's voor uw kind uit deze bijdrage komen.

Het ene jaar lijkt uw kind er meer van te profiteren dan het andere jaar. De ouderraad houdt daar

goed rekening mee en zorgt voor een evenwichtige verdeling over de acht schooljaren.

Over het algemeen gaat het doneren heel goed bij ons op school. Sommige ouders kunnen iets

extra's missen en doneren een extra bedrag zodat anderen die het lastiger kunnen betalen




gecompenseerd worden. We noemen dat een solidariteitsbijdrage. Ook een deel betalen is mogelijk.
Het zijn financieel onzekere tijden en we snappen goed dat dit verzoek voor sommige mensen niet
haalbaar is. Daarom is het bedrag niet ingesteld en kunt u zelf kiezen wat u kunt missen. Daarnaast is
betalen in termijnen per maand ook mogelijk.

Schoolfeest groep 6, 7en 8

Wegens het succes van vorig jaar vindt dit jaar weer een schoolfeest plaats voor de groepen 6, 7 en
8. De feestcommissie, onder leiding van juf Melianthe en juf Kaitlyn, is al druk bezig met de
voorbereidingen. Het lijkt ons dan ook super leuk wanneer iedereen aanwezig is op het feest. Het
thema van dit jaar is DISCO! Trek dus de glitterpakken en dansschoenen maar uit de kast, want het
wordt een knalfeest.

Het feest zal plaatsvinden op vrijdag 6 oktober vanaf 19:30 uur en zal om 21:00 uur afgelopen zijn.
Wij kijken uit naar een gezellige avond!

In de bijlage vindt u de flyer van het schoolfeest!

Activiteiten Kunst Centraal
Ook dit jaar neemt de Guido weer met plezier deel aan het cultuurprogramma van Kunst Centraal. Ze
verzorgen cultuureducatie en versterken zo de creatieve kracht van leerlingen.

We starten komende week met een programma voor de_groepen 1 / 2.

Ze gaan naar de voorstelling ‘Dierenalfabet’ van Jeroen Schippers. In de voorstelling zingt hij een
liedje waarin Jeroen een dier probeert te verzinnen dat begint met iedere letter van het alfabet. Voor
sommige letters is dit niet moeilijk, maar voor anderen wel! Zoals de Y en de Q...

De week erop brengen de groepen 3 en 4 een bezoek aan het theater de Speeldoos. Ze kijken naar
de voorstelling ‘Het lammetje dat een varken is’ (winnaar Zilveren Griffel 2018). Het gaat over een
lammetje dat heel graag in de modder rolt. Is het dan wel een lammetje? De acteur van de
voorstelling, Pim Lammers, verrast met zijn originele en grappige kijk op hoe we omgaan met elkaar
in liefdevolle verhalen over jezelf durven zijn en het belang van vriendschap.
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[ WEEK TEGEN PESTEN

Week tegen het pesten
Van 25 september tot en met 29 september staat de 'Week tegen Pesten'

centraal. Dit is een belangrijk moment om samen te werken aan een
positieve en respectvolle leeromgeving voor al onze leerlingen. Het doel is
om pesten te voorkomen en bewustwording te vergroten onder onze
leerlingen.

In iedere klas worden lessen gegeven om vervolgens verder te praten over
het onderwerp: ‘Pesten’. Het onderwerp zou nog meer betekenis hebben

als u thuis ook aandacht besteedt aan het thema, door middel van
gesprekken.

ANWAB Streetwise
Op dinsdag 26 september kom ANWB Streetwise naar de Guido. In de bijlage vindt u hier meer
informatie over.



Gamen is de #1 hobby van veel kinderen en ...de #1 opvoedkwestie voor veel ouders! Hoe voorkom
je dagelijkse strijd om schermtijd? Wat is gezond gamegedrag en hoe voorkom je dat het
functioneren van je kind op school eronder lijdt? En, ook niet onbelangrijk, hoe hou je thuis de sfeer
gezellig?

Kinderen groeien op in een zeer digitale, snelle en innovatieve omgeving. Het is daarom belangrijk
om af te stemmen op hun omgeving en ze vaardigheden en een manier van denken bij te brengen
die hen ten goede komt in hun ontwikkeling.

Maar hoe dan?

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de inspiratieavond “Help, mijn kind zit de hele dag achter
een scherm!” op dinsdag 3 oktober a.s. voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals.

Op deze inspiratieavond informeert Koen Schobbers ons over dit thema en geeft praktische tips hoe
hiermee om te gaan. Het belooft weer een boeiende avond te worden.

Met vriendelijk groet,

Namens het team,
Evert-Jan Hop



