
 

​ ​ ​ ​ Nieuwsbrief nr. 4​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 7 november 2025
​ ​  

Vanuit de directie 

Beste ouder/verzorger, 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u kort geïnformeerd over de invulling van onze studiedag van vrijdag 17 

oktober. Tijdens het ochtendprogramma hebben we met elkaar gesproken over de betekenis van onze 

christelijke identiteit, en vooral over hoe we hier in ons onderwijs concreet vorm aan willen geven. 

Oud-leerkracht van de Guido, Marjan van der Wal, inmiddels predikant, begeleidde ons bij twee belangrijke 

thema’s: bidden en bijbelverhalen vertellen. Wat betekent bidden eigenlijk, en hoe doe je dat? En hoe kun je 

een bijbelverhaal op een aansprekende manier vertellen, zodat leerlingen geboeid luisteren en er iets van 

meenemen? Met deze vragen zijn we aan de slag gegaan. We hopen dat de leerlingen inmiddels al merken dat 

er in de klas iets van deze verdieping zichtbaar is. 

Het middagprogramma stond in het teken van de interne audit. Op 13 november ontvangt de Guido een 

auditcommissie die meekijkt hoe wij ons onderwijs vormgeven. Deze commissie bestaat uit vijf personen die 

lessen bezoeken en gesprekken voeren met leerlingen, ouders en teamleden. 

Tijdens de studiedag hebben we gezamenlijk teruggeblikt op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met 

name op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen. We zijn trots op ons onderwijs en op onze 

leerlingen, en we hebben er alle vertrouwen in dat de auditcommissie dit ook zal zien en ervaren. 

Na het bezoek ontvangen wij een terugkoppeling van de auditcommissie. Uiteraard zullen wij u daar te zijner 

tijd over informeren. 

Vanuit de groepen 

Verhalenrooster Kind op Maandag​
In deze weken lezen we het verhaal van Jozef en zijn broers. Jozef droomt dat hij de baas is, maar zijn broers 

gooien hem in een put en verkopen hem als slaaf. Uiteindelijk wordt Jozef onderkoning van Egypte en komen 

zijn broers graan bij hem kopen. Nadat Jozef zich bekend gemaakt, gaat de familie in Egypte wonen. 

Week 46 (10/11 - 14/11)Kunnen we het goedmaken? - Genesis 43-44:13 

Overal is hongersnood, maar in Egypte heeft onderkoning Jozef voldoende voorraad in de schuren laten 

opslaan. In Kanaän besluiten de broers naar Egypte te gaan om graan te kopen. Zonder dat ze het weten, 

staan ze tegenover hun broer. Jozef herkent hen en zorgt ervoor dat ze nog eens terug moeten komen. Dan 

moeten ze Benjamin meenemen, de jongste broer. 

 



 

Week 47 (17/11 - 21/11) Wij horen bij elkaar - Genesis 44:14-46 

Jozef laat zijn zilveren drinkbeker verstoppen in de tas van Benjamin. Als ze terugkomen in het paleis, maakt 

hij zich bekend aan zijn broers. Uiteindelijk komen zijn vader en broers in Egypte wonen; ze horen als familie 

bij elkaar. 

Week 48 (24/11 - 28/11) Ik ga mee! - Ruth 1-2:17 

Naomi en haar man Elimelech vluchten vanwege een hongersnood weg uit Betlehem. Ze gaan naar Moab, 

waar hun zoons trouwen met de Moabitische vrouwen Ruth en Orpa. Later sterven de zoons en ook vader 

Elimelech. Als Naomi teruggaat naar Betlehem, besluit Ruth met haar schoonmoeder mee te gaan. In 

Betlehem gaat ze graan zoeken op het land van Boaz, een familielid van Naomi. 

Typecursus groep 6​
Afgelopen maandag is een grote groep leerlingen uit groep 6 gestart met de typecursus. Juf Kim biedt 

leerlingen uit groep 6 de kans om na schooltijd, twee keer in de week, deel te nemen. De leerlingen leren 

tijdens deze cursus om blind te typen, een mooie vaardigheid in deze digitale wereld. We wensen hun allemaal 

veel succes! 

Het Maaklab op de Guido de Brès ​
Afgelopen vrijdag zijn de groepen 4a, 4b, 5 en 6 gestart in het Maaklab. Ze hebben kennisgemaakt met meester 

Rik en het vak Wetenschap, Natuur en Tecnhonogie (WNT). De leerlingen hebben op hun eigen niveau een 

opdrachtenbak gekregen en zijn daarmee in tweetallen of kleine groepjes aan de slag gegaan. Er is zelf 

shampoo gemaakt, er zijn tenten gebouwd en er was een tweetal dat een zelfgemaakte parachute van het 

balkon liet zweven. De parachute deed er maar liefst 9 seconden over….! Wat een feest om het enthousiasme 

en de trots van de leerlingen te mogen zien.  

Didactisch Coachen​
Op de Guido besteden we veel aandacht aan didactisch coachen. Dit betekent dat leerkrachten niet alleen 

lesgeven, maar ook gericht coachen op het leerproces van de leerling. We kijken niet alleen wat een kind leert, 

maar ook hoe het leert. De kwaliteiten en de modus van de leerlingen spelen hier ook een belangrijke rol in. 

Door het stellen van vragen en het geven van feedback ervaren de leerlingen de kracht binnen henzelf en 

krijgen zicht op hun kunnen. 

Door middel van positieve feedback helpen we leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en 

volgende stappen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de zogeheten “driestapsraket”:​
1. De leerkracht benoemt wat hij of zij ziet.​
2. Geeft daar waardering aan.​
3. Vertelt wat het kind eraan heeft.​
​
Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je goed nadenkt voordat je antwoord geeft, dat is knap, zo maak je minder fouten en 

leer je beter begrijpen wat je doet.” 

Met didactisch coachen stimuleren we zelfvertrouwen, eigenaarschap en groei, zodat iedere leerling weet: ik 

kan leren, ik mag leren en ik groei elke dag een beetje verder.  

 

 

 



 

Voorstellen 

Bericht van de leerlingenraad:​
Hoi allemaal, ​
De leerlingenraad is er weer, met nieuwe kinderen uit groep 5 t/m 8. Net als vorig jaar kunnen de kinderen hun 

ideeën in de brievenbus doen en dan gaan we met de leerlingenraad kijken of dat haalbaar is of niet. Het hoeft 

niet per se via de brievenbus, je kan het natuurlijk ook tegen de kinderen zeggen die in de leerlingenraad 

zitten.​
De kinderen die erin zitten zijn: ​
- Twan en Fleur (groep 5)​
- Nova en Suus (groep 6)​
- Annisa en Ninthe (groep 7)​
- Feline en Emma (groep 8) 

Als je iets wilt bespreken, kom dan vooral naar één van ons!! Dat kan bijvoorbeeld voor schooltijd, in de pauze 

of na schooltijd.​
We hopen dat jullie leuke ideeën hebben! 

Sociaal-emotioneel leren (SEL) 

Kwink: de Zelfvertrouwer​
De afgelopen weken zijn we in de klas aan de slag gegaan met ‘De zelfvertrouwer’. 

We werken aan het versterken van het zelfvertrouwen van de leerlingen. Daarbij 

hoort ook aandacht voor een goede werkhouding: stevig staan, positief denken en 

doen wat je kunt. 

De leerlingen leren om met een helpende gedachte aan een taak te beginnen en 

trots te zijn op hun eigen inzet en groei. 

 

Zo bouwen we samen aan meer zelfvertrouwen én plezier in leren!​
 

Activiteiten 

10-minutengesprekken​
Op 18, 20 en 26 november hebben we weer 10 minutengesprekken gepland staan. We bespreken met elkaar 

de voortgang van uw kind en om die reden vinden wij het belangrijk dat leerlingen vanaf groep 5 aanwezig zijn. 

Van leerlingen uit groep 1 en 2 verwachten we niet dat ze meekomen naar het gesprek en voor groep 3 en 4 

mag u dat samen met uw kind beslissen. U ontvangt hierover nog een uitnodiging via Parro. 

In groep 7 zal tijdens het gesprek ook een oriënterend breed advies gegeven worden. Later in het jaar, eind 

juni, zal er een pré advies gegeven worden. We kiezen er bewust voor om ook al in groep 7 in november met 

elkaar dit gesprek te hebben om deze informatie mee te kunnen nemen in de eerste oriëntatie op het 

voortgezet onderwijs en eventueel het bezoeken van open dagen. De leerlingen uit groep 8 ontvangen tijdens 

dit gesprek het voorlopig advies.  

 

 



 

Schoolfeest​
Vanavond is het dan eindelijk zover, het schoolfeest voor groep 6-8. Om 19.15 

gaan de hekken van het plein open en vanaf 19.30 uur mogen de leerlingen naar 

binnen. Om 21.00 uur zal het feest afgelopen zijn. De voorbereidingen door de 

feestcommissie zijn in volle gang. We hebben er veel zin in en hopen op een hele 

gezellige avond met elkaar.  

Sinterklaasfeest​
Vrijdag 5 december is het zover! Op deze dag hopen we Sinterklaas te 

verwelkomen op de Guido de Brès. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. U 

bent als ouder/ verzorger van harte welkom om op vrijdagochtend 5 december 

het Sinterklaasfeest in te luiden met alle kinderen op het plein.  

In de groepen 1 t/m 4 krijgen de kinderen bezoek van Sint en zijn Pieten. De groepen 5 t/m 8 zullen in de eigen 

klas de zelfgemaakte surprises bewonderen en met elkaar een gezellige dag hebben. ´s Ochtends wordt er om 

10.00 uur voor iets lekkers gezorgd. De kinderen nemen wel hun eigen drinken en lunch mee. Daarnaast nog 

wat belangrijke data: 

● 17 november: lootjes trekken in de groepen 5 t/m 8. De surprises mogen donderdagmiddag 4 december om 

14.00 uur in de klassen worden gebracht. 

● Dinsdag 25 november is er Pietengym voor de groep 1 en 2. De kinderen mogen dan 

verkleed komen als sint of piet. 

● Woensdag 26 november gaan we met de groepen 1 t/m 4 de schoen zetten. De 

kinderen zetten hun gymschoen in de klas. 

Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 duurt de lesdag op 5 december tot 12.30 uur. De 

afgelopen jaren is gebleken dat het voor hen onwenselijk is om een volledige 

schooldag aanwezig te zijn. De schooldag eindigt om die reden voor de kleuters dan ook om 12.30 uur. 

We hopen er een gezellig feest van te maken!​
de Sintcommissie 

Multisport na schooltijd op woensdag en vrijdag (herhaling)​
Vanuit de gemeente wordt er voor leerlingen van groep 3 t/m 8 van de Guido en de Uitkijck de mogelijkheid 

geboden om op woensdagmiddag en vrijdagmiddag te sporten onder begeleiding van een docent van NBSS en 

onze gymleraar meester Giovanni. 

Op woensdag van 14.15-15.15 uur​
Op vrijdag van 14.45-15.45 uur​
(let op, de tijden zijn niet gelijk)​
​
Op beide dagen vindt de activiteit plaats in de Driesprong. Bij mooi weer kan er uitgeweken worden naar het 

Teerplein. 

 

 

 



 

Algemeen 

​
EU-schoolfruit 

We zijn dit jaar wederom ingeloot voor het EU-schoolfruitprogramma. Vanaf volgende week ontvangen we, 

met uitzondering van de vakanties, 20 weken lang schoolfruit voor 3 dagen per week. Voor u betekent dit 

praktisch het volgende: 

-​ Op dinsdag, woensdag en donderdag hoeft u geen fruit meer mee te geven naar school. Uw kind 

ontvangt van ons dan zijn of haar fruit.  

-​ Op maandag en vrijdag geeft u als ouder/verzorger wel fruit mee naar school. 

 

Schoolgids 2025-2026 (herhaling)​
Op woensdag 24 september heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met de schoolgids 2025-2026. U kunt 

deze vinden op onze website via de volgende link. 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wil je kind graag op voetbal, muziekles, dansles, kickboksen, turnen of judo? Is hier thuis te weinig geld voor? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 

Wij betalen voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld. En eventueel de spullen zoals 

sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.  

Meer informatie vindt u op bijgevoegde website: www.jeugdfondssportencultuur.nl/utrecht.  

 

Agenda 

In het vakantieoverzicht dat u eind vorig schooljaar via de nieuwsbrief van mij heeft ontvangen is Pasen niet 

meegenomen. In de ABC-gids 2025-2026 was het vakantierooster wel compleet. Bij deze ontvangt u voor de 

volledigheid nogmaals het vakantierooster 2025-2026:​
 

Herfstvakantie maandag 20 okt. t/m vrijdag 24 okt. 2025 

Kerstvakantie maandag 22 dec. t/m vrijdag 2  jan. 2026 

Voorjaarsvakantie maandag 16 febr. t/m vrijdag 20 febr. 2026 

Pasen vrijdag  3 april t/m maandag 6 april  2026 

Meivakantie vrijdag 20 april t/m vrijdag  1 mei 2026 

Hemelvaart donderdag 14 mei t/m vrijdag 15 mei 2026 

Pinksteren maandag 25 mei       2026 

Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 aug. 2026 

07-11: Schoolfeest groep 6-8​
13-11: Interne audit​
18-11: 10-minutengesprekken​
19-11: Singer museum Laren, groep 5-6 (Kunst Centraal)​

 

https://www.guidodebres.nl/onze-school/ons-onderwijs/
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/utrecht


 

20-11: 10-minutengesprekken​
26-11: 10-minutengesprekken​
05-12: Sinterklaasfeest (kleuters om 12.30 vrij)​
15-12: Bezoek Rijksmuseum, groep 5-6​
17-12: Kerstviering in de Pauluskerk​
19-12: Lesvrije dag en start kerstvakantie​
 

Tips 

​
Uitnodiging voor ‘de dag van de Baarnse jongeren’ (vanuit gemeente Baarn) 

​
Ben je tussen de 10 en 23 jaar? 

Kom dan chillen, gamen & vertel ons wat jij belangrijk vindt  

Speel FIFA, Fortnite of een dance game  

Check het Momentenhuis voor jouw make-up touch up & me-time  

 

Hang je idee op de vlaggenlijn — hoe maken we Baarn nóg leuker om op te 

groeien?  

En schuif aan bij de TalkBox  

Een relaxte sessie over dingen die echt tellen: jezelf zijn, toekomst, mentaal 

chill blijven & kansen pakken  

 

 Theater de Speeldoos 

 Vrijdag 14 november van 19-21 uur 

 Gratis entree 

 Gratis 0.0 drankjes 

 

​
Met vriendelijk groet, 

Namens het team,​
Evert-Jan Hop 
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