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Vanuit de directie 

Beste ouder/verzorger, 

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief heeft groep 8 in februari de doorstroomtoets gemaakt. Vorige week 

hebben wij de uitslag ontvangen en we zijn trots u te kunnen meedelen dat deze zeer mooi is. 

We scoren aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde en scoren daarnaast zeer hoog ten opzichte van de 

scholen binnen onze benchmark (vergelijkbare scholen). Dit bevestigt opnieuw dat de koers die we enkele 

jaren geleden hebben ingezet goede resultaten blijft opleveren en dat we vertrouwen mogen hebben in de 

doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8. 

Natuurlijk zijn we erg trots op alle leerlingen. We hopen dat zij met dit mooie resultaat op zak met een goed en 

trots gevoel terugkijken op hun inzet en dat we met elkaar mogen uitzien naar een mooie en gezellige 

afronding van hun basisschoolperiode.  

Deze week hebben we elkaar ook mogen ontmoeten tijdens de 10-minutengesprekken. Het is waardevol om 

met elkaar in contact te blijven over de voortgang van uw kind. Daarom organiseren we deze gesprekken vier 

keer per jaar, zodat er voldoende momenten zijn om elkaar te spreken. 

Tegelijk hopen we dat u weet dat onze deur ook tussendoor altijd openstaat voor een extra gesprek wanneer 

dat nodig is. Dit kan zowel door u als door ons worden geïnitieerd.  

Tijdens de opening van de 40-dagentijd hebben we ook de actie 

voor de Voedselbank gestart. Inmiddels kunnen we zeggen dat 

er al ontzettend veel is ingezameld. Het is mooi om te zien hoe 

betrokken de leerlingen zijn bij mensen die deze hulp goed 

kunnen gebruiken. 

We hopen dat we tot 2 april nog veel meer mogen ophalen. In 

de bijlage vindt u nogmaals de flyer van de Voedselbank. 

Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage! 

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u onder andere meer informatie over Pasen, KOM, de voedselbankactie, 

schoolreisje, de Nationale Pannenkoekendag en KWINK. 

 

 

 



 

Vanuit de groepen 

Verhalenrooster Kind op Maandag​
In de verhalen van deze periode gebeuren onverwachte, verrassende dingen. Jezus deelt vijf broden en twee 

vissen met duizenden mensen, Hij maakt zieke mensen beter. Maar uiteindelijk wordt Hij zelf gearresteerd en 

veroordeeld tot de dood aan het kruis. Op de derde dag staat Jezus op uit de dood. Alles gaat anders dan 

mensen hadden kunnen bedenken. 

Week 12 (16/03 - 20/03) - Laat je horen! - Marcus 10:46-11:19 

Bartimeüs is een blinde man. Als hij hoort dat Jezus voorbij komt, schreeuwt hij om medelijden. Jezus 

geneest hem van zijn blindheid. Als Jezus de stad Jeruzalem binnenkomt, juichen de mensen Hem toe als 

een koning. Bij de tempel jaagt Jezus de geldwisselaars en handelaren weg. 

Week 13 (23/03 - 27/03) - Anders dan je denkt - Marcus 12:38-14:25 

Jezus en zijn leerlingen zitten bij de offerkist in de tempel. Veel mensen gooien geld in de kist. Een arme 

vrouw die maar twee muntjes heeft, geeft alles weg wat ze heeft. Tijdens een maaltijd giet een vrouw 

kostbare olie over Jezus’ hoofd. Zo laat ze zien wie Jezus is: de Messias, de ‘gezalfde’. Op de avond voor 

Pesach eet Jezus met zijn leerlingen de laatste maaltijd. 

Week 14 (30/03 - 03/04) -Alles gaat anders - Marcus 14:32-15:39 en 16:1-20 

Jezus neemt zijn leerlingen mee naar een tuin waar Hij gaat bidden. Judas komt met een groep soldaten om 

Jezus gevangen te nemen. Hij wordt naar Pilatus gebracht en veroordeeld tot de dood aan het kruis. Als Hij 

gestorven is, wordt Hij in een graf gelegd. Op de derde dag is de steen weg en het graf is leeg. Jezus is 

opgestaan. 

 

Thema boerderij bij de kleuters​
Bij de kleuters werken we inmiddels al een paar weken over het thema 

boerderij. Afgelopen week stonden er twee echte ´oldtimer´ trekkers op 

het schoolplein! Alle kinderen hebben er even in gezeten en gevoeld hoe 

het is om hierin te zitten. Hierdoor gaat het thema nog meer leven in de 

klas. Dank dat we hier gebruik van mochten maken! 

 

Geslaagde typetoppers in groep 6!  

De afgelopen weken hebben 19 leerlingen van groep 6 hard gewerkt aan hun typecursus. Met veel 

doorzettingsvermogen, oefening en concentratie hebben zij geleerd om blind te typen en steeds sneller en 

nauwkeuriger te werken op het toetsenbord. 

 

We zijn dan ook ontzettend trots dat er al een hoop leerlingen hun typediploma hebben behaald! Een knappe 

prestatie waar ze echt hard voor hebben gewerkt. Deze vaardigheid komt hen de komende jaren goed van pas 

bij het maken van werkstukken, presentaties en andere schoolopdrachten. 

 

Gefeliciteerd aan alle geslaagde leerlingen van groep 6!  

En natuurlijk ook een compliment voor hun inzet en doorzettingsvermogen. 

 

Stagiaires in verschillende groepen​
Van 12 t/m 18 maart zijn er vanuit de Waldheim verschillende stagiaires, tevens oud-leerlingen van de Guido, 

bij ons op school voor hun arbeidsoriëntatie stage. 

 



 

Het doel van deze stage is om te ontdekken of het werken in een bepaalde sector, in dit geval het onderwijs, 

hun interesse heeft. Daarnaast krijgen zij een beeld van welke opleidingen nodig zijn om later in het onderwijs 

aan de slag te kunnen gaan. 

Natuurlijk hopen we dat we op deze manier nieuwe leerlingen enthousiast kunnen maken voor het onderwijs! 

Sociaal-emotioneel leren (SEL) 

​
De komende weken gaan we de volgende onderwerpen behandelen in de groep: 

De Zelfontspanner: Rust in de groep 

Deze weken leren de leerlingen hoe je rust kunt houden in drukke momenten. 

Het doel is: Ik breng rust in mezelf en in de groep. 

 

We oefenen met ademhaling, rustig praten en nadenken voordat je reageert. Ook bespreken we hoe je door 

jouw gedrag de groep kunt helpen rustig te blijven. 

 

Begrijpen waarom een ander iets doet 

In deze les onderzoeken we waar gedrag vandaan komt. 

Het doel is: Ik probeer te snappen waarom iemand iets doet. 

 

We bespreken dat gedrag vaak een reden heeft: iemand is moe, onzeker, boos, of begrijpt iets niet. Door te 

vragen en te luisteren, kun je beter begrijpen waarom iets gebeurt. 

 

Activiteiten 

​
Pasen op de Guido ​
Op 2 maart zijn we zoals eerder aangegeven gestart met de 40-dagentijd, de periode die voorafgaat aan Pasen.  

Op 2 april vieren we samen Pasen op school. Alle leerlingen nemen deel aan een gezamenlijke lunch.​
Elk kind mag één gast meenemen om samen op school te lunchen. Hiervoor versiert ieder kind een 

schoenendoos, die wordt gevuld met een lekkere lunch voor zichzelf én de gast. 

De lunchtijden zijn als volgt: 

●​ Groep 1 t/m 4: 11.45 – 12.15 uur 

●​ Groep 5 t/m 8: 12.30 – 13.00 uur 

De kleuters mogen na de lunch direct met hun gast mee naar huis. Voor de overige groepen geldt dat de 

schooldag gewoon om 14.00 uur eindigt. 

We kijken ernaar uit om samen met de leerlingen en u een betekenisvolle en fijne Paasperiode te beleven. 

Nationale Pannenkoekdag​
Op vrijdag 20 maart doen we met de hele school weer mee aan de Nationale Pannenkoekdag! Op deze 

feestelijke dag bakken basisschoolleerlingen in heel Nederland pannenkoeken voor ouderen uit de buurt, met 

als doel om jong en oud met elkaar te verbinden. 

 



 

Een aantal leerlingen uit groep 7 gaat pannenkoeken bakken bij Het Parkhuis en zorgt daar voor een gezellige 

en smakelijke ontmoeting. 

De rest van de school krijgt die dag tijdens de lunch ook een pannenkoek. 

Het wordt een heerlijke dag vol aandacht voor elkaar en natuurlijk: lekkere pannenkoeken! 

Algemeen 

​
Bibliotheek Ouder​
Op woensdagochtend en vrijdagmiddag helpt een ouder bij ons in de bibliotheek. Wat houdt dat precies in? De 

boeken die zijn teruggebracht worden weer netjes in de kast gezet en er wordt gecontroleerd of alle boeken op 

de juiste plek staan. Daarnaast komen leerlingen regelmatig een boek ruilen en worden zij geholpen met advies 

of bij vragen. 

Het groepje ouders dat hierbij helpt, kan wel wat uitbreiding gebruiken. Heeft u interesse om te helpen? Dan 

horen wij dat graag. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar: info@guidodebres.nl 

Schoolreisje/kleuterdag​
Aankomende week ontvangt u van ons een betalingsverzoek voor het komende schoolreisje of de kleuterdag. 

Vandaag heeft de leerlingenraad de bestemmingen bekendgemaakt aan de leerlingen van de verschillende 

groepen. 

De kleuterdag wordt zoals gewoonlijk op school georganiseerd. Groep 3 en 4 vertrekken op 19 juni naar 

Julianatoren en groep 5, 6 en 7 naar Drievliet. 

Te zijner tijd ontvangt u hierover meer informatie. 

Steps en ‘rollende schoenen’​
We merken dat er steeds meer steps worden meegenomen naar school en ook een (voor mij) nieuw 

fenomeen: de ‘rollende schoen’. Hoewel het ongetwijfeld leuk speelgoed is, vinden wij dit niet geschikt voor 

gebruik op school. Daarom mag dit soort speelgoed niet mee naar binnen worden genomen. 

Wanneer steps of vergelijkbaar speelgoed bij de stalling worden geplaatst, is dit op eigen risico. 

Communicatie over gym (herhaling)​
We merken dat er soms behoefte is aan contact over de gymlessen. Tot nu toe verliep deze communicatie via 

de groepsleerkracht, die daarbij als tussenpersoon fungeerde. Dit maakt de communicatie minder direct en 

effectief. 

Om de communicatie effectiever en laagdrempeliger te organiseren, delen we daarom graag het e-mailadres 

van onze gymleerkracht: giovanni.van.bekkum@nbss.nl. Omdat Giovanni via NBSS de gymlessen verzorgt, is 

het helaas niet mogelijk om dit contact via Parro te laten verlopen. 

We hopen dat u via deze weg gemakkelijker uw vragen over de gymlessen rechtstreeks aan Giovanni kunt 

stellen. 

 

 



 

Agenda 

18-3: 10-minutengesprekken​
2-4: Paasviering (kleuters zijn om 12.30 uur vrij)​
3-3: Goede Vrijdag​
6-4: Tweede Paasdag​
13 t/m 17-4: Inloop bij de keuters​
17-4 Koningsspelen​
20-4 t/m 5-5: Meivakantie​
 

Tips 

​
Vanuit de Paaskerk: Palmpaasstokken maken 

Palmpaasstokken maken in Lokaal-O 

Doe je mee? Ook dit jaar is er een Palmpaasstokken-middag in Lokaal-O. 

Zaterdag 28 maart kun je daar een palmpaasstok maken. Neem je stok van 

vorig jaar mee of timmer je eigen stok. Je kunt je stok versieren en een 

broodhaantje bakken. Met palmpaasliedjes bij de piano en het 

palmpaasverhaal.  

 

Iedereen is welkom. Daarnaast kan je op zondag 29 maart een 

palmpaasoptocht lopen van de Paaskerk naar Huize Brandsen (aanvang 10 

uur). 

Wanneer: zaterdag 28 maart, vrije inloop tussen 14.00-16.00 uur 

Adres: Nutsgebouw, Burgemeester Penstraat 6, Baarn 

Meer info: kindernevendienst@paaskerk.nl of Ellen van Hattem (06 14 678 

567) 

 

 

 

Met vriendelijk groet,​
Namens het team,​
Evert-Jan Hop 

 


